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24ste jaargang No. 3 Vrijdag 7 februari 2025 

 
 

Meditatie 
 

 
Geloof vs. vertrouwen 

‘Jezus zei: ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een 
mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: 

‘verplaats je van hier naar daar!’ en dan zal hij zich verplaatsen. 
Niets zal voor jullie onmogelijk zijn’.  

Matteüs 17:20b 
 
Vorige week las ik in Matteüs twee keer een stuk over geloof. 
Ik bleef haken, omdat ik zelf op dit moment worstel met 
onbeantwoord gebed. ‘Alles is mogelijk voor wie gelooft!  
(Mat. 19).’Hmm, ik heb toch best vaak gebeden en ik geloof dat 
Jezus uit de dood opstond, dus volgens mij is mijn geloof groot 
genoeg, toch? Of niet? Wat doe ik verkeerd?  
In Matteüs 21:21 staat hetzelfde citaat van die berg. Twee keer 
in één evangelie: dan is het belangrijk. Als iets twee keer vlak 
na elkaar gezegd wordt dan mag je ervan uitgaan dat iets zo is. 
Jezus overdrijft natuurlijk met die berg, Hij gebruikt wel vaker 
overdrijving, zoals bij het uitrukken van je oog (Mat. 18:9). 
Maar het is zéker erg belangrijk, anders zou het er geen twee 
keer staan.  
Voor mij was dit niet duidelijk. Ik was alleen thuis en ik dacht, 
laat ik het God zelf vragen. Ik heb al vaak ervaren dat God na 
een vraag van mijn kant iets in mijn hart legt, waarvan ik dan 
denk: ‘hee, dat kon nog wel eens van God zijn’. Dus ik vroeg 
Hem maar gewoon hoe het kan dat ik lang niet altijd krijg wat 
ik vraag. Daarna ging ik de was doen (een antwoord komt altijd 
alleen als ik gewoon m’n ding aan het doen ben). En toen ik bij 
de wasmachine stond viel er opeens een gedachte in: ‘stel nou 
dat Ik expres je gebed niet verhoor, durf je Mij dan toch te 
vertrouwen?’  
En toen werd het iets duidelijker: ‘God vraagt om vertrouwen! 
Niet om Hem te snappen’. Dat herken ik trouwens in mijn 
huwelijk: ik snap mijn vrouw ook lang niet altijd, maar op onze 
trouwdag heb ik beloofd haar te ver-trouwen!  
Als gemeente zijn wij de bruid van Christus. En we snappen 
Hem lang niet altijd. Maar je geloof groeit naarmate je steeds 
vaker op God vertrouwt. Als je in moeilijke tijden op God 
vertrouwt, zie je pas hoe groot je geloof is. Of zoals Job na zijn 
lijden zegt: eerst had ik van horen zeggen van U vernomen, 
maar nu heeft mijn oog U zelf gezien! Het gebed van de 
gelovige heeft uitwerking, ook al merken wij dat nu soms nog 
niet (Jak.5:16 en Opb.8:3-5). 
Betrek God bij alles wat je doet en je ervaart Gods 
betrokkenheid bij alles wat je deed.  

Egbert-Jan Haselhorst 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za. 8 februari  Lucas 5:27-39 
 
Zo. 9 februari  Lucas 6:1-11 
Ma. 10 februari  2 Kronieken 5:2-14 
Di. 11 februari  2 Kronieken 6:1-11 
Wo. 12 februari  2 Kronieken 6:12-21 
Do. 13 februari  2 Kronieken 6:22-31 
Vr. 14 februari  2 Kronieken 6:32-42 
Za. 15 februari  2 Kronieken 7:1-10 
 
Zo. 16 februari  2 Kronieken 7:11-22 
Ma. 17 februari  2 Kronieken 8:1-11 
Di 18 februari  2 Kronieken 8:12-18 
Wo. 19 februari  2 Kronieken 9:1-12 
Do. 20 februari  2 Kronieken 9:13-31 
Vr. 21 februari  Lucas 6:12-26 
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Zondag 9 februari 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.F. Hoogstede 
 PaKaN! Jonge gezinnendienst 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Arjan Veurink 
Kindernevendienst: Geen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Jenny Hofmeijer  
 Diny Willems 
U kunt koffiedrinken na de dienst in de kerk 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
 Ontmoetingsdienst  
Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Jolanda van Beesten 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 
Ommen 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Marieke Veneberg 
Gastdame/-heer: Arie van Dorland  
 Dienke van Dorland 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen Samen Kerk 
09.30 uur: Mw. Ds. M. Winters-Karels 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Mw. L. Zwiers 
Kindernevendienst: Geen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heren: Dhr. R. Robijn 
 Fam. Doldersum 
Afgevaardigde Hg: Jan Nijzink 
 
 
 
 
Witharen 
09.30 uur: Noaberdienst  
 Inloop met koffie, thee en ranja 
10.00 uur: Aanvang Noaberdienst 
Thema ‘Laat het feest zijn’ 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
 
 

Weeksluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 14 febr. 18.30 uur: Dhr. J. Wieske 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 14 febr. 19.30 uur: Dhr.J. Wieske 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 16 februari 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Mw. H.J. Dekker-Averesch, 
 Vriezenveen 
Organist: Alexander Zuidema 
Ouderling van dienst: Ineke Noeverman 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Jacqueline ten Kate  
 Wim ten Kate 
U kunt koffiedrinken na de dienst in Pand25 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. J.C.M. Teding van Berkhout- 
 Fabius, Vroomshoop 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Margriet Hierink 
Kinderneven-/Tienerdienst: Alle groepen 
 
Ommen 
19.00 uur: Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Ada van der Snel 
Gastdame/-heer: Alex Schuurman  
 Ada van der Snel  
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. B. v.d. Weg, Nijverdal 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. G. tent 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Fam. Visscher 
 
16.30 uur: Ontmoetingsdienst 
 M.m.v. SIGN 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Warner 
Online: www.kerkomroep.nl 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. J.S. de Greef 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Petter 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
‘t Vlierhuis 
Maandag 17 febr. 10.30 uur: Dhr. J. Witten 
 
Oldenhaghen 
Vrijdag 21 febr. 18.30 uur: Mw. G. Mateman 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 21 febr. 19.30 uur: Mw. G. Mateman 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
9 februari Onwijs goed! 
Als je een belangrijke beslissing moet nemen, wat doe je dan? 
Luister je naar je eigen gevoel, vraag je anderen hoe zij erover 
denken? Of vraag je God om wijsheid en inzicht? 
Salomo is een eerlijke en wijze koning. God heeft hem die 
wijsheid gegeven toen hij erom vroeg. Als er twee vrouwen bij 
hem komen die allebei beweren dat zij de moeder van het 
meegebrachte kind zijn, kan hij een goede beslissing nemen 
door het inzicht en de wijsheid die hij van God heeft gekregen.  
‘Onwijs goed!’ is het thema van de ontmoetingsdienst deze 
zondag in Vinkenbuurt. Ds. Henry Dorgelo is de voorganger en 
Margriet Hierink bespeelt het orgel. Enkele gemeenteleden 
zullen hun medewerking verlenen. 
Na afloop is er koffie, thee en limonade met cake en koek.  
U/jij komt toch ook, dan maken we er samen een onwijs goede 
dienst van. 

Ontmoetingsdienstcommissie Vinkenbuurt 
 
9 februari Gereformeerde kerk Witharen: Noaberdienst 
Het belooft een feestelijke dienst te worden 
voor jong en oud. Het thema is: ‘Laat het feest 
zijn’.  
Wil jij ook bij het Grote Feest zijn en zo ja, hoe 
ga jij je voorbereiden? Aan de hand van de 
Bijbel gaan we hier over nadenken. De band 
Ezra uit Balkbrug/Dedemsvaart zal ons 
begeleiden tijdens het zingen. Voor de allerkleinsten is er 
oppas aanwezig.  
Vanaf 09.30 uur is er inloop met koffie, thee en ranja en om 
10.00 uur begint de dienst. Vooraf zingt Ezra een tweetal 
liederen. Voel je allemaal van harte welkom! 
 
16 februari Ontmoetingsdienst  
Kom zing mee met Gospelkoor SIGN en Remco Hakkert! 
Samen geloven en daarom samen zingen. Deze zondag  ben je 
van harte welkom om 16.30 uur bij de ontmoetingsdienst in de 
Gereformeerde kerk. Een leuke dienst voor jong en oud. Kom 
zing mee tijdens de Sing-in met gospelkoor SIGN uit Epe o.l.v. 
van Remco Hakkert. Deze dirigent, zanger en componist is 
onder meer bekend van Nederland Zingt. 
Neem gerust vrienden en bekenden mee, want de 
ontmoetingsdienst is laagdrempelig en voor iedereen. We 
ontmoeten u graag! U komt toch ook? 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
9 februari 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / ZWO 
 
16 februari 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / ZWO 
 
Zondagskind 
Ommen 
9 februari: Jonge Gezinnendienst 
16 februari: Tijn van der Maar 
 
Kinderoppas 
Ommen 
9 februari: Marianne Schuttert 
  Gerjo Snijder 
16 februari: Sharon Hekman 
  Samantha Zwanepol 
 

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman  
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
9 februari 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
16 februari 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
Kinderoppas 
Ommen 
9 februari: Nelleke Heijink 
16 februari: Karin Doldersum 
  Maartje Herbert 
 
Witharen 
9 februari: Ilse van Harten 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. J.W. Harmsen-Sonnenberg 
Dhr. A.J. Willems 
Mw. H.A. Boezelman-Schottert 
Mw. A.M. van der Horst-Overkleeft 
Mw. J.J. Grootenhuis-Wessels 
Mw. D. Hesselink-Willems 
Dhr. G. Weidenaar 
Mw. W. Terpstra-Berg 
Dhr. H.J. Grondman 
Dhr. A.J. Meijer 
Dhr. J.H. Willems 
Dhr. R. Woldering 
Mw. B.G. Hartholt-Assies 
Mw. B.A. Jansen-Bannink 
Mw. G.L. Otten-Dankelman 
 
We wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
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Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 
  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Omzien naar elkaar 
Op 8 januari is geboren, Anna Berendina ten Hertog (roepnaam 
Anna). Anna is de dochter van Elco en Riëlle ten Hertog en 
zusje van Luuk en Tim. Op het geboortekaartje staat: 

Zo klein, zo mooi 
zo bijzonder 

welkom in ons leven 
groot wonder 

Wij wensen iedereen toe dat ze Anna voorspoedig en gezond 
mogen zien opgroeien onder de zegenende handen van onze 
Heer. 
 

Vakantie 
In februari heb ik vakantie. Voor het doorgeven van berichten 
en pastorale vragen kunt u contact opnemen met de Pastoraal 
Coördinator. 
 

Tot Slot … 
In de laatste Avondmaaldienst zongen wij Lied 276 (Zomaar 
een dak boven wat hoofden). Een lied over de kerk of is het 
meer een visioen over hoe de kerk zou kunnen zijn? Vers 3 gaat 
over het avondmaal of misschien ook over hoe het avondmaal 
zou kunnen zijn? 

Tafel van Eén, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 

Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 

Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 

Dood en verrijzenis. 
Vrede en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J.F. Hoogstede 
  dshoogstede@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: zaterdag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Doopdienst 
D.V. is er op zondag 9 maart een doopdienst. Ouders/ 
verzorgers die hun kind willen laten dopen, kunnen zich bij mij 
aanmelden. 
 

Overlijdensbericht 
Op 24 januari is plotseling overleden Ans de Jong-Lauffer. Ze 
werd geboren op 22 juli 1946 te Utrecht. Sinds 13 november 
2021 was ze weduwe van Chris de Jong. Ans woonde boven 
Pand25. Door ernstige gehoorproblemen ging ze niet meer 
naar de kerk. Ze hield het geloof in eeuwig leven vast en de 
gedachte daaraan gaf haar steun. De afscheidsplechtigheid 
heeft plaatsgevonden op zaterdag 1 februari om 13.00 uur in 
crematorium Kranenburg te Zwolle. Laten we bidden dat haar 

dochter, schoonzoon, kleinkinderen en allen die haar missen 
troost van God ontvangen bij dit plotselinge afscheid. 
 

Bijbelgesprekskring 
Het thema voor de avond van 27 februari wordt in het 
volgende kerkblad bekendgemaakt. 
 

Vakantie 
In15 februari heb ik vakantie. U kunt in die week bij pastorale 
nood contact opnemen met de coördinator, Dineke van 
Beesten. 
 

Tot slot 
Deze keer is mijn bijdrage wat kort, o.a. vanwege studieverlof. 

Hartelijke groeten, ds. Jos Hoogstede 
 
 
 

Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 
  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten 
 
Scriba: Mw. F. Bos-Timmerman 
  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

In memoriam Lina Beniers-Kisteman 
Vorige week dinsdag 28 januari is Engelina Beniers-Kisteman 
overleden. Ze werd 92 jaar en overleed in haar appartement in 
Oldenhaghen. Een doener, jarenlang runde ze een winkel in 
luxe artikelen aan de Gasthuisstraat en later de Varsenerstraat. 
Ze was een betrokken kerklid en vond vertrouwen in en door 
haar geloof. Sinds 8 maart 2007 was ze weduwe van Jan 
Beniers met wie ze 47 jaar gelukkig getrouwd was. Afgelopen 
maandag namen we afscheid van haar in een dienst in de 
Gereformeerde kerk aan de Bouwstraat. Na de dienst werd 
haar lichaam begraven op begraafplaats Laarmanshoek. 
In onze gebeden gedenken we haar dochter en schoonzoon 
Alie en Gerhard en de beide kleinzoons Henco en Arjan met 
hun gezinnen. In een volgende Kerkvensters volgt een 
uitgebreider in memoriam. 

Ds. Kest Jelsma 
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Wijk 2 
 

 
Predikant: Ds. J.S. de Greef 
  dsdegreef@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: dinsdag vrije dag 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
Op zondag 26 januari mocht ik voor het eerst voorgaan in een 
Avondmaalsdienst. Mooi en bijzonder om samen de maaltijd 
van de Heer te vieren. Op zondag 16 februari ga ik weer voor in 
Witharen.  
 

Kennismakingsgesprekken 
Voor mensen in wijk 2 heb ik in de komende periode weer een 
aantal momenten ingepland voor kennismakingsgesprekken. 
Dit doe ik door middel van speeddates: korte gesprekken van 
20 minuten die gehouden worden in De Kern. 
De eerstvolgende data zijn:  
woensdag 5 februari tussen 12.00-16.00 uur; 
donderdag 6 maart tussen 19.00-22.00 uur; 
maandag 31 maart tussen 19.00-22.00 uur. 
Je kunt je aanmelden voor een speeddate door mij even te 
mailen, appen of bellen. 

Hartelijke groet, ds. Hans de Greef 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

 
Jongerenwerker: Dhr. E-J. Haselhorst 
  jongerenwerker@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: wo en do in Pand25 
 
 
 

PaKaN! 
pakan@pkn-ommen.nl 

 
Activiteitenagenda 
 

Datum + tijdstip Wat Waar 

Elke 
zondagochtend 

Kindernevendiens
t  en kinderoppas 

Meerdere kerken 

Vrijdag 7 februari 
19.15-20.15 uur 

Club N-joy 
Ommen  
(groep 5 t/m 8) 

De Kern, Kelder 

Zondag 9 februari 
09.30 uur 

Jonge 
Gezinnendienst 

Hervormde kerk 

Dinsdag 11 februari 
19.00-20.00 uur 

Wikiclub 
Witharen/ 
Vinkenbuurt  
(groep 5 t/m 8) 

Gebouw Irene, 
Witharen 

Vrijdag 14 februari 
18.30-19.15 uur 

Kinderkoor  
‘Een vrolijk geluid’ 
 

De Kern, 
bovenverdieping 

Vrijdag  
14 februari 
19.00-20.00 uur 

Tienerclub  
(12 t/m 15 jaar) 

Pand25 
(Brugstraat 25) 

Vrijdag 14 februari 
19.15-20.15 uur 

Club N-joy 
Ommen  
(groep 5 t/m 8)  

De Kern, Kelder 

 
 

 
 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 
Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 
Saxenburg Medisch Centrum 
 J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg 
Isala Kliniek 
 Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten 
naar: 
 
Hervormde gemeente 
26-01 Mw. G. Geerligs 
 Mw. W. Kleen Scholten-Tromp 
02-02 Mw. B.S. Nieuwhoff-Zwager 
 Huiskamer Emsland van ‘t Vlierhuis 
 
Vinkenbuurt 
26-01 Dhr. en mw. Bekedam 
02-02 Fam. Ten Hertog 
 
Gereformeerde kerk 
5-01  Dhr. H. Makkinga 
12-01 Mw. H. Jaspers-van Duren 
19-01 Dhr. M. van Eerbeek, Leeuwenbekstraat 8 
26-01  Zorgcentrum Oldenhaghen 
 
Witharen 
19-01 Dhr. Janssen 

26-01 Mw. H. Noordergraaf 

 
Gezamenlijke berichten 

 
Vooraankondiging automatische incasso. 
Indien u de redactie gemachtigd heeft dan zal op 25 februari 
het abonnementsgeld van 2025 voor Kerkvensters worden 
geïnd. Er wordt een bedrag afgeschreven van € 15,00 o.v.v. 
Abonnement Kerkvensters 2025. 
Indien u het met deze afschrijving niet eens bent, dan kunt u 
deze afschrijving altijd laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
Voor het kenmerk van uw machtiging kunt u uw bankafschrift 
van vorig jaar raadplegen. 
Hervormde gemeente: 
Rekeningnummer: NL26 RABO 0373 7266 19 
Incassant-ID: NL65ZZZ302584821940 
Gereformeerde kerk: 
Rekeningnummer: NL30 RABO 0373 7427 46 
Incassant-ID: NL57ZZZ411490740018 
Eigen overboeking (Voorheen Acceptgiro betalingen) 
Zoals u in juni 2023 per brief is medegedeeld dient het 
abonnementsgeld van Kerkvensters uiterlijk op 28 februari op 
onze rekening te staan. De betalingsgegevens kunt u vinden in 
de brief van juni 2023. Indien u niet tijdig betaalt, dan zal het 
abonnement begin maart worden beëindigd. 

Redactie Kerkvensters 
 
Nadere informatie over de gespreksavonden Inclusiviteit 
De uitnodiging voor de drie gespreksavonden over ‘Inclusiviteit’ 
heeft u ontvangen: 25 februari, 4 maart en 5 maart. De eerste 
opmerking is dat de avond van 5 maart verplaats wordt naar  
6 maart. Dit vanwege Aswoensdag dat plaatsvindt op 5 maart 
(waar u natuurlijk ook van harte welkom bent). 
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Dus: 
Avond 1 > dinsdag 25 februari 
Insteek is het begrip en enkele theologische notities bij 
‘inclusiviteit’. Een lijst met begrippen en notities staat onder dit  
bericht; 
 
Avond 2 > Dinsdag 4 maart 
Vanuit het bijbelgedeelte Romeinen 14 halen we samen 
aanwijzingen en inzichten op over ‘inclusiviteit’;  
 
Avond 3 > Donderdag 6 maart (nieuwe datum!) 
Invalshoek is een meer creatieve vorm. Vanuit afbeeldingen 
laten we ons ‘inspireren’ of komen we op gedachten over 
‘inclusiviteit’.  
Alle avonden zijn in De Kern, aanvang 19.30 uur. U mag kiezen 
voor de avond die het best bij u past. Als u dat wilt mag u 
natuurlijk ook meerdere avonden bijwonen.  
 
Toelichting op ‘inclusiviteit’ en de focus van deze avonden 
Dan iets meer over het begrip ‘inclusiviteit’. Mogelijk dat u ook 
gelijk denkt aan die lastige onderwerpen, waarover we het zo 
oneens kunnen zijn. Op deze avonden gaan we niet in discussie 
over deze gevoelige kwesties! We gaan het niet hebben over 
standpunten en meningen. We gaan ook geen discussies 
overdoen. Willen we samen één gemeente vormen dan 
moeten we het eerst hebben over de vraag; ‘Hoe gaan we met 
elkaar om?‘.  
Hoe gaan we met elkaar om als we verschillen van standpunt of 
mening? Hoe gaan we met elkaar om als we verschillen van 
geloofsbeleving? Hoe gaan we met elkaar om als we elkaar 
eigenlijk helemaal niet zo aardig vinden, of juist wel (en welke 
nadelen kleven daaraan)? We zullen eerst met deze vragen aan 
de slag moeten als we meer één willen zijn, om op een goede 
manier een stevig (geloofs)gesprek te voeren, en om samen 
‘kerk’ te kunnen zijn (of te worden!). 
 
Er is diversiteit (en zal er ook altijd zijn) en onze opdracht als 
gemeente 
De verschillende standpunten en meningen zijn er. In beide 
gemeenten is er diversiteit. De vraag die we elkaar op deze 
avonden stellen is of en hoe we hiermee omgaan. We hopen 
van harte dat u meedoet aan dit belangrijke gesprek (ook als 
we uiteindelijk besluiten om niet één gemeente te worden). 
We vinden dit eigenlijk een kernaspect van gemeentezijn. Een 
onderwerp waar we eigenlijk veel te weinig bij stilstaan. Juist in 
de diversiteit komt de lengte, breedte, diepte en hoogte van de 
Bijbel misschien wel naar voren. Juist door de diversiteit komen 
we nieuwe inzichten op het spoor. Voor ons eigen geloofsleven 
betekent dat verdieping en voor ons als kerk is dat net zo.  
 
Huiswerk ter voorbereiding 
Avond 1 > 25 februari 
We vragen u de bijlage bij deze Kerkvensters over begrippen en 
notities met betrekking tot inclusiviteit, voorafgaande aan de 
avond, door te lezen en te noteren wat voor u twee 
onderwerpen of thema’s zijn die u het meest belangrijk vindt.  
En noteer ook twee onderwerpen waarvan u persoonlijk vindt 
dat daar aandacht voor moet zijn of moet komen in de 
eventueel nieuw te vormen gemeente. 
 
Avond 2 > 4 maart  
We vragen u, voorafgaande aan de avond, Romeinen 14 door 
te lezen en te noteren wat voor u twee onderwerpen of 
thema’s zijn die u het meest belangrijk vindt. En noteer ook 
twee onderwerpen waarvan u persoonlijk vindt dat daar 
aandacht voor moet zijn of moet komen in de eventueel nieuw 
te vormen gemeente. 
 
Avond 3 > 6 maart 
Als u thuis afbeeldingen/foto’s/voorwerpen hebt die u 
inspireren als het over inclusiviteit gaat, dan vragen we u die 

mee te nemen. Dit is geen verplichting. Op de avond zelf zullen 
ook afbeeldingen ter beschikking zijn.  
Graag tot ziens en vergeet vooral, op de avond zelf, uw 
huiswerk niet mee te nemen! 
Namens de regiegroep 

Gerko Warner, voorzitter Gk  
Marinus Dunnewind, Voorzitter Hg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage Kerkvensters inclusiviteit t.b.v. gemeenteavond  
25 februari 2025 Inclusiviteit  
Begripsbepaling 
Algemene perspectieven op ‘inclusiviteit’ 
1. Inclusiviteit bestaat alleen als er ook exclusiviteit is. 
Inclusiviteit gaat daarmee over een zekere groep, een deel van 
het geheel. Wie hoort erbij, wie mag meedoen, en wie dus ook 
niet. Inclusiviteit gaat over de ‘stretch’, over de bandbreedte, 
waarin verschillen kunnen/mogen bestaan. Want dat mensen 
verschillend zijn is een gegeven. De vraag is in hoeverre dit 
‘mag’... 
2. Inclusiviteit gaat over ‘je thuis voelen’, je erbij voelen, deel 
zijn van. Dat is een heel persoonlijke aangelegenheid. Voor 
mensen met een handicap is dit een vaak terugkerende vraag. 
De ‘vragende’ partij (mag ik erbij horen) is vaak de minderheid. 
De ‘ontvangende’ partij (laten we jou erbij horen) de, of een, 
meerderheid.  
3. Inclusiviteit gaat daarmee ook over ‘macht’. Over wie 
bepaalt de grenzen, of wie bepaalt wat ‘goed’ en ‘fout’ is, wat 
‘mooi’ en ‘niet-mooi’ is. Ook wat ‘waar’ en ‘nietwaar’ is. In het 
verlengde hiervan spelen ook thema’s een rol als ‘mag ik 
kritische vragen stellen’, ‘wie krijgt ‘de macht’ en het 
leiderschap (en wie niet)’, en daarmee raakt het eveneens aan 
het thema ‘mag/kan ik mijzelf zijn’. Want waar inclusiviteit 
zichzelf zodanig versterkt heeft, wordt voor mensen bepaald 
wat wel en wat niet te zeggen en/of te geloven. Bewust én 
onbewust.  
4. Inclusiviteit heeft de neiging zichzelf te versterken. Om de 
spanning draaglijker te maken, meer comfort te halen uit ‘de 
groep’, worden de randen vermeden. Door strakke lijnen, 
duidelijke grenzen, en heldere kaders te zetten.  
5. Inclusiviteit gaat over de onderlinge band. Het is een 
relationeel begrip. Het gaat daarmee ook over de essentie 
waarom ‘de groep’ bestaat. En tegelijk gaat het ook over de 
randen (en dynamiek) van die groep. Daar waar het ‘normale’ 
‘het vreemde’ raakt. Inclusiviteit is dus een begrip vol van 
spanning.  
6. Inclusiviteit is altíjd een vraagstuk. De inclusie-paradox is 
‘wees jezelf, en pas je aan’. Deze spanning, deze dynamiek is er 
altijd. Als individu tegenover de groep (voel ik mij thuis, mag ik 
mijzelf zijn, kan ik een bijdrage leveren, haal er voldoende uit, 
of besluit ergens anders deel vanuit te gaan maken), en ook als 
groep tegenover het grotere geheel (denk aan de landelijke 
kerk, dan wel de maatschappij).  
7. Inclusiviteit is niet alleen een relationeel begrip. In het kader 
van ‘dingen gedaan krijgen’ (de taak-functie van een groep of 
organisatie) speelt inclusiviteit ook een belangrijke rol. Worden 
alle perspectieven gehoord als er een uitdagende vraag op tafel 
ligt? Nemen we besluiten met elkaar in plaats van voor (of nog 
erger) óver elkaar?  

Vervolg pagina 11 
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Een mens kan omkeren, toonde Jona - maar willen we dat 

nog wel horen? 
 

De urgentie van de problemen op aarde is de afgelopen jaren met stip gestegen. En je hoeft geen 

profeet te zijn om te zien dat ze ook de komende tijd hoog op de agenda zullen blijven. 

 

Zo opent dominee Sam Janse zijn boek Toegewijd Leven. Wie het nieuws volgt, ziet de voorspelling 

uit het in 2021 verschenen boek gelijk bevestigd. Strijd in het Midden-Oosten, Russische 

expansiedrift in Oekraïne - en ook in Amerika en bij ons in Europa groeiende onzekerheid over wie 

nog vriend is en wie mogelijk vijand. 

 

Toch neemt het boek van Janse (met de veelzeggende ondertitel 'Over recht doen aan al wat leeft') 

een ander perspectief op de aardse problemen - eerder het perspectief van 'de rest van de 

schepping'. De blauwe vinvis in de Atlantische Oceaan, het korhoen op de Sallandse Heuvelrug. Zij 

hebben geen notie van onze twisten over verkiezingsuitslagen of welke crisis nou het meest nijpend 

is. Niemand vertelt hen zich ook voor te bereiden op onzekere tijden, voedsel en water in te slaan, 

liefst ook een zaklamp en een radio. 

 

Dat betekent niet dat zij onze aanwezigheid op onze gedeelde aarde niet voelen. Zoals het korhoen 

in Nederland bijna is uitgestorven door het verdwijnen van insecten op heidevelden, kwam ook de 

blauwe vinvis, het grootste dier dat ooit op aarde geleefd heeft, al tot de rand van uitsterven. De 

eerste keer was dat door overbejaging, maar voor de reusachtige walvis en talloos ander zeeleven 

dreigt voor de toekomst een nog veel groter monster: de door mensen veroorzaakte 

klimaatverandering. Zelfs grote oceaanstromingen, zoals de Noord-Atlantische Golfstroom, dreigen 

erdoor verstoord te raken. Minder zuurstof naar de diepte, minder opwelling van nutriënten vanaf 

de bodem. Zo dreigt plankton weg te vallen, en daarmee de basis van de volledige mariene 

voedselketen. 

 

Het is zo maar een voorbeeld van wat we kunnen leren van het wetenschappelijk onderzoek naar 

onze atmosfeer en oceanen. Maar toch zal zeker niet iedereen de waarschuwende conclusies 

daarvan, in alle ernst uitgesproken door toegewijde profeten van onze tijd, omarmen of zelfs maar 

erkennen. 

 

Een boom planten als morgen de wereld vergaat 

 

Die moderne menselijke gespletenheid, ook onder christenen, komt aan bod in de laatste 

hoofdstukken van het boek van Janse, over de toekomst. Die laatste hoofdstukken stonden ook 

centraal bij de vierde en laatste bijeenkomst ter bespreking van het boek, onder geloofsgenoten in 

Ommen. 

 

De ambivalentie zit in de wederkeer van Jezus, 'versus' de taak om de schepping niet te 

verkwanselen. Wat nou als mensen in het onheil van onze tijd het naderen van de apocalyps zien? 

Janse wijst op een stroming in het evangelisch denken: de Messias zal spoedig 
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terugkeren - ik kan me daar beter mentaal op voorbereiden. En dan de grote gewetensvraag: ‘Moet 

ik me nu nog inzetten voor deze aarde?’ 

 

Het blijkt geen makkelijke vraag, omdat christenen er heel verschillend over denken. Toch klonk die 

avond in Ommen uit vele monden een heel eenduidig antwoord: 'vanzelfsprekend'. Het eerste 

commentaar van een gemeentelid: ‘Je zou het zelf ook prettig vinden wanneer je iets uitleent, dat je 

het ook heel terugkrijgt. Hoe kun jij dan vrede hebben met je ziel als je het geschenk van God 

verkwanselt?’ 

 

Een volgend lid stelt het nog scherper: ‘Je staat bij de hemelpoort. En, wat heb je gedaan? Ik ben 

met m'n eigen ziel bezig geweest. Tsja...’ Je hoort er bijna een aanklacht tegen het modern 

individualisme in terug. Ook de coronacrisis duurde voor sommige mensen langer dan ze bereid 

waren rekening te houden met anderen. Is het na onze welvaart en gezondheid nu ook eigen ziel 

eerst? 

 

De twee aanwezige predikanten gingen op zoek naar een tegenliggend perspectief. ‘Je hoort ook in 

onze gemeente weleens: nou gaat het alwéér over klimaat. Het zou over de ziel moeten gaan, en 

over wederkomst.’ Dat zegt Kest Jelsma, voorganger van de Gereformeerde Kerk in Ommen en 

tevens initiatiefnemer van de avonden. ‘De wederkomst, daar zijn wij in het algemeen eigenlijk niet 

zo mee bezig’, voegt Jelsma eraan toe. Maar ook met een vraag: zouden we dat meer moeten doen? 

 

Voor mij is de wederkomst niet een heel prangend thema, maar voor anderen in mijn kerk wel, 

reageert Sonja van Kooten-Tönjes, emeritus predikant van de Bond van Vrije Evangelische 

Gemeenten. Ze wijst op een veel voorkomende spanning: ‘Als je inderdaad denkt dat terugkeer van 

de Heer op aarde heel spoedig zal zijn, dan denk je misschien ook: we moeten nú zielen redden. Dat 

geeft misschien een ander accent van bezig zijn.’ 

 

Zelf vindt Van Kooten-Tönjes het wel degelijk onze taak om de door mensen gecreëerde problemen 

op aarde aan te pakken. ‘Wij bidden het élke week: Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Hoe kun je je dan onttrekken aan die verantwoordelijkheid?’ 

 

Jelsma brengt vervolgens nog de beroemde uitspraak van Luther in herinnering: ‘Zélfs als ik wist dat 

morgen de wereld zou vergaan, dan zou ik vandaag een appelboom planten.’ 

 

'Bij profetie ligt de toekomst open' 

 

Hoe christen te zijn bij het naderen van de eindtijd is dan ook al eeuwenlang een theologische 

discussie. En al eeuwenlang zijn er kerkleiders die menen te weten wanneer het moment zal komen, 

terwijl in de Bijbel nadrukkelijk staat dat wij dat niet kunnen weten, zegt Janse. Hij citeert in 

Toegewijd Leven onder andere Matteüs: ‘We weten dag noch uur [lees: de tijd], waarop de 

bruidegom komt.’ 
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Nu wordt door sommigen weer een heel specifieke datum geprikt waarop ze de verlossing 

verwachten. Zoals het jaar 2031. Maar zo gaat het al eeuwen, terug tot in de tijd van de Bijbel zelf. 

Zo verwachtte de apostel Paulus hem nog in zijn eigen leven. Ook Petrus meent in Handelingen 

voortekenen te zien, waarin hij verwijst naar de profeet Joël. 

 

Janse stelt in zijn boek dat we 'wel degelijk' leven in de eindtijd. ‘Die bestaat al sinds de kruisiging en 

wederopstanding van Jezus. Alleen duurt deze eindtijd langer dan Paulus en Petrus dachten. Als een 

apostel zich tweeduizend jaar kan vergissen, kan een dominee zich wel vierduizend jaar verrekenen. 

Pas dus op met dit soort berekeningen.’ 

 

Janse maakt bovendien een interessant onderscheid tussen Bijbelse profetie ('jij zult') en 

apocalyptiek ('God zal') - bijvoorbeeld geïllustreerd door de boeken van Jona en Daniël te 

vergelijken. Profetie roept mensen op tot inkeer, maar niet tot passiviteit. Bij profetie ligt de 

toekomst open - onheil kan worden afgewend. (Een sterke parallel met de escalerende problemen 

van bijvoorbeeld klimaatverandering, afhankelijk van of de mensheid in actie komt.) 

 

Bij profetie ligt het volle accent volgens Janse op het appèl. Hij citeert onder andere profeet Amos (5 

vers 24) die oproept 'het recht als water te laten stromen'. Bij apocalyptiek daarentegen overheerst 

de gedachte dat het voor zo'n appèl te laat is. Janse stelt dat hier een heldere taak ligt voor 

predikanten: ‘Waar de Bijbel stelt dat toehoorders een keuze hebben, moet die ook expliciet voor 

ogen gesteld worden.’ 

 

‘De ware profeet hoopt dat het oordeel dat hij moet uitspreken niet waar wordt. Een centraal woord 

in Jona, zowel voor God als voor de mens, is omkeren’, aldus Janse. 

 

En hoe moeten we dan omgaan met wetenschappelijke inzichten en zelfs waarschuwingen? Het 

boek citeert Deuteronomium 29 vers 28: ‘Wat verborgen is, behoort de Heer toe. Wat openbaar is, 

komt ons toe.’ Handel dus op basis van wat je wél weet. 

 

Schaalvergroting in betrokkenheid 

 

In zijn eigen antwoorden op het dilemma gaat Janse ook in op de moraliteit. Focussen op de Heer 

zonder om te zien naar anderen is waardeloos, citeert hij Jakobus 1 vers 26. ‘In evangelische en 

reformatorische kring hebben velen een warm hart voor de naaste. Maar deze diaconale 

betrokkenheid moet de slag van de schaalvergroting maken. En dan niet alleen met acties als 

'Zwammerdam helpt India', maar veel fundamenteler. We moeten ons in onze levensstijl bekeren.’ 

 

Hij verwijst naar de overconsumptie, industrialisatie, vervuiling met onder andere steeds verder 

escalerende klimaatverandering tot gevolg. ‘Dit niet zien is doof zijn voor het geroep van de armen.’ 

 

In Ommen is het niet aan dovemans oren gericht. Ik mocht er aanschuiven aan de maaltijd die elke 

week door andere leden van de groep wordt verzorgd. Geïnspireerd door Fork Rangers, 
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een Nederlands initiatief voor verduurzaming van voedsel, wordt er heel bewust stilgestaan bij 

productie en transport van ingrediënten. Zonder vlees en gebruikmakend van ingrediënten die 

horen bij het winterse seizoen werden heerlijke en voedzame gerechten geserveerd. 

 

Er was die avond ook ruimte om vertwijfelingen uit te spreken. Als het antwoord op vervuilende en 

oneerlijke overconsumptie versobering is, waar ligt dan de grens? De aanwezigen maken niet de 

indruk snel in een vliegtuig te stappen of waarde te hechten aan een grote auto. Sommigen zweren 

vlees volledig af vanwege hun zorgen over klimaatverandering. Garderobes zijn gehalveerd en 

weggegeven. Ook 'nieuwe' kleding is uitsluitend nog tweedehands. 

 

Maar hoe ver moet je daarin gaan, als het contrast met je omgeving misschien steeds groter wordt? 

‘Het leven van genoeg. Wanneer is dat?’, vraagt een van de leden hardop. ‘Je mag ook genieten. Je 

mag ook blij zijn’, klinkt een reactie. En een ander zegt: proberen een goed mens te zijn is een hele 

mooie en lonende uitdaging. ‘Het kan vrede geven.’ 

 

Vrede op aarde, zo vieren we de komst 

 

En hoe valt die inspanning in het licht van grote zorgen om de leefbaarheid van de aarde? ‘Het is 

soms wel ontmoedigend als je beseft hoe klein je bent’, geeft een van de aanwezigen toe. Ook bij 

een ander komt de urgentie binnen: ‘Tsjonge, tsjonge, tsjonge - hoe redden we dit. Met één streep 

dat Parijsakkoord van tafel! Ik word daar soms best pessimistisch van.’ 

 

‘Maar hier aan tafel zie ik veel bewustzijn’, zegt dezelfde persoon. En dat mocht ook mijn observatie 

zijn, die avond daar in Ommen. Ik denk dat mensen heel vergelijkbare angsten kunnen voelen, en 

daar toch verschillend op reageren. We verschillen in hoeveel confrontatie we aankunnen, voor we 

wegkijken. 

 

Deze veertien dappere mensen besluiten niet weg te kijken. Maar dat maakt hun weg nog geen 

makkelijke. Kracht kan je vinden in wie met je meegaat. Maar ook in wie je is voorgegaan. Van 

Kooten-Tönjes geeft op het einde nog een overdenking mee: ‘Waarom is Jezus hier op aarde 

gekomen? Veel mensen zeggen: om te sterven voor onze zonden. Maar aan het begin van zijn 

prediking zegt hij iets anders. Hij zegt: ik ben gekomen om het koninkrijk van God dichterbij te 

brengen. Dus ook voor gerechtigheid.’ 

 

Dat blijven dé twee grote thema's, besluit Jelsma: rechtvaardiging en heiliging. Maar de komst van 

Jezus wordt elk jaar gevierd met één krachtige kerstboodschap: Vrede op aarde. ‘De aarde is zó 

belangrijk…’ 
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8. Harmonie is de positieve waarde van inclusiviteit. Harmonie 
is niet hetzelfde als de afwezigheid van conflicten. Conflicten 
zullen er altijd zijn, omdát we van elkaar verschillen. Daarom is 
harmonie het resultaat van hoe de groep omgaat met 
verschillen. Lukt het omgaan met verschillen niet goed, dan 
ontstaat ‘fragmentatie’, een voorbode voor polarisatie (wij-zij 
denken). En hoewel een beetje fragmentatie niet erg is (men 
zoekt nu graag het comfort van ‘eigen’ mensen), een teveel 
aan fragmentatie leidt tot interne problemen (waarbij de 
energie niet gaat zitten in de ontwikkeling of verdieping van 
het ‘waarom’ de betreffende groep er is).  
 
Inclusiviteit in theologisch perspectief 
1. Er is een ruim aanbod van genade, en tegelijk is er iets zoals 
‘waarheid’. Jezus was er voor de minderheden. De zwakkeren, 
het ‘uitschot’, de ‘niet gehoorden’. Er is ruimte bij Jezus voor 
kinderen en Hij wil eten bij de zondaren. Gekomen om degene 
op te zoeken die verloren gaat. 
En tegelijk is daarbij ook de oproep heel helder ‘en zondig niet 
meer’. Geroepen tot volgen. ‘Volg jij mij’. Een persoonlijke 
opdracht overigens. Niet een opdracht tot aansluiten bij zoiets 
als een kerk, een groep. Dat is meer een gevolg dan een 
opdracht. 
2. Eenheid in verscheidenheid. We zijn elkaars broeder en 
zuster, want we volgen Jezus. Daarin ligt ook de kern, dat is de 
hoofdzaak. Is dat trouwens een voorwaarde om naar de kerk te 
komen, dat je Jezus volgt? Of mag je ook als zoeker, als 
twijfelaar, als ‘ongelovige’ naar de kerk komen, daar een plek 
krijgen? We vullen bepaalde zaken heel anders in. De liturgie, 
de geloofsuitspraken, van wat een ‘christelijke levenswandel’ 
is. Of we letterlijk de tekst uit de Bijbel als richtsnoer nemen, of 
dat er ook iets als ‘dialoog’ is en ruimte voor ‘mijn tekst’ en ook 
‘mijn tijd’. ‘Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en 
God’, schrijft Paulus in Romeinen 14. Hoe lezen we de oproep 
tot éénheid? Is er een blauwdruk van hoe we kerk behoren te 
zijn, inclusief welke ‘set van waarheden’ we dienen te geloven? 
3. Een missionair perspectief. In de wel bekende tekst Johannes 
3:16 staat: ‘want alzo lief had God de wereld’. Dat is 
inclusiviteit vanuit Gods perspectief. In de ‘Missio Dei’ is God 
op zoek naar wat Hem toebehoort, en dat is alles niet waar?  
Waar en hoe vindt de uitwisseling plaats tussen ‘de kerk’ en ‘de 
wereld’. Trekken we ons terug in afzondering hopende dat uit 
die vroomheid een zeker appél uitgaat (denk aan de 
monniken), of hebben we ‘bij de jood een jood, en bij de griek 
een griek’ te zijn (Paulus). In de apologetiek en christelijke 
filosofie wordt het gesprek gevoerd met hedendaagse 
‘waarheden’, als een tegenargument en als een boodschap. 
Tegelijk als een ontdekkingstocht voor het eigen begrip en 
denken. Hebben we niet de ander nodig om zelf tot 
ontwikkeling/verdieping te komen? In welke mate worden we 
opgeroepen om uit onze ‘comfortzone’ te komen en die 
dynamische randen op te zoeken van ‘onze’ kerk?  
4. ‘Wie onbarmhartig exclusief is, wordt door Jezus 
hartstochtelijk tot de orde van de inclusiviteit geroepen, van 
mildheid en nederigheid. We hebben een cadeau gekregen dat 
we niet verdienen. Tegelijkertijd: wie ongedifferentieerd 
inclusief is, wordt door Jezus tot de orde van de exclusiviteit 
geroepen van het dienen van de ene God in Jezus Christus. Elke 
andere vorm doet te kort aan de grootheid van God en aan de 
barmhartigheid’, schreef (zei) Bernhard Reitsma bij zijn 
afscheid als Lector (onder de titel Religiously Exclusive, Socially 
Inclusive). (ik moet hier ook denken aan een uitspraak die 
iemand opdeed in een klooster in Frankrijk. De pater van dienst 
nodigde iedereen aanwezig uit tot het Avondmaal. ‘Want’, zo 
zei hij, ‘Jezus is niet van de kerk, de kerk is van Jezus. Wie tot 
Hem wil komen, daar biedt de kerk een plekje aan’. 
5. ‘Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, 
wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde 
van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u 
vervuld zou worden tot heel de volheid van God.’ Efeze 3:18. 
We hebben elkaar dus nodig, om de Liefde van Christus te 

leren kennen. Er is plaats voor verschillende perspectieven, 
verschillende ervaringen. Misschien juist ook wel die 
perspectieven die zo raar, zo anders zijn. Die ongemakkelijk 
voelen, vervelend, die een groot appél doen om ‘hervormd te 
worden in ons denken’. Is een ‘fijne’ kerk wel een ‘goede’ kerk? 
Is God ook niet vaak die ‘gans Andere’, onbevattelijk? 
 
Terugblik Actiedag Ghana 
We kijken terug op een mooie actiedag voor ons actieland 
Ghana waarop allemaal enthousiaste mountainbikers en 
wandelaars deelnamen aan een speciaal voor hun uitgezette 
route. 
Dankzij alle vrije giften, de sponsoring van Jim Buiter, die 
zorgde voor een heerlijk kopje snert na afloop van de 
activiteiten, de wandelgroep Lazama die de wandelroute heeft 
uitgezet, en dankzij beide kerken en de medewerkers van  
De Kern, die zorgden voor koffie en thee, een lekkere snack en 
drinken, kunnen we een heel mooi bedrag overmaken voor de 
projecten in Ghana. Deze actiedag leverde € 1.011,00 op!! 
Dankjewel aan iedereen die heeft meegeholpen en meegedaan 
aan deze sportieve middag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan 
de Hervormde gemeente Ommen. 
 
Collecten 
19-01 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 138,50 € 98,90 € 71,45 
Vinkenbuurt 24,20 25,70 
Kerk Vinkenbuurt 30,00 
 
26-01 Kerk Diaconie Kerk. geb. H.A. 
Ommen € 156,90 € 117,85 € 90,70 €223,15 
Vinkenbuurt      30,95      32,45      88,80 
Kerk Vinkenbuurt      28,55 
 
Giften 
Voor de kerk 
2x € 20,00 via ds. J. Hoogstede 
 
Voor de diaconie 
€ 10,00 via ds. J. Hoogstede (t.g.v. Stg. Mensenkinderen) 
€ 10,00 via mw. P. de Jonge 
€ 102,30 via collecte d.d. 19-01 (t.g.v. Stg. Mensenkinderen) 
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Voor de bloemen  
€ 20,00 via ds. J. Hoogstede 
 
Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 15,00 via mw. H. Reurink 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Oproep beroepingscommissie 
Zoals u onlangs heeft kunnen lezen, is de beroepingscommissie 
recent van start gegaan. Inmiddels is er een profiel voor de te 
beroepen predikant opgesteld. Samengevat zijn wij op zoek 
naar een predikant die: 
vanuit het eigen geloof in God, de opstanding van Jezus en de  
 doorwerking van de Heilige Geest anderen weet te 
 inspireren; 
zorgt voor gevarieerde, prikkelende diensten met een 
 boodschap voor elke dag; 
zichtbaar is binnen én buiten de kerk, die verbinding weet te  
 leggen tussen kerk en maatschappij en handen en voeten 
 weet te geven aan relevante (maatschappelijke) thema’s; 
weet de verschillende generaties te bereiken; 
zorgt voor goede communicatie, weet om te gaan met 
 sociale media en betrokken, benaderbaar en toegankelijk is 
 voor verschillende leeftijdsgroepen. 
is toegelaten tot de bediening van het ambt van predikant in de  
 Protestantse Kerk in Nederland. Ervaring als (gemeente-) 
 predikant is een pré. 
 
Eén van de eerste stappen van de beroepingscommissie is het 
verkrijgen van een overzicht van predikanten die aan het 
profiel voldoen en beroepbaar zijn. We stellen u graag in de 
gelegenheid om hieraan een bijdrage te leveren. Via deze weg 
wil de beroepingscommissie de gemeente daarom van harte 
uitnodigen om met ons mee te denken. Is er een voorganger 
die voldoet aan het opgestelde profiel en die u aanbeveelt als 
nieuwe predikant voor onze gemeente? U kunt ons dit laten 
weten door een e-mail te sturen aan de beroepingscommissie: 
 geref-bc@pkn-ommen.nl, of door uw suggestie achter te 
laten in een gesloten envelop o.v.v. beroepingscommissie in 
het postvakje van de beroepingscommissie. We ontvangen uw 
suggesties graag uiterlijk 1 maart. 
 
Alvast hartelijk dank namens de beroepingscommissie. 

Agnes Kroese (voorzitter) 
Erna Martens (secretaresse) 

 
Collecten 
01-12 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 364,40 € 279,80 € 244,13 
Witharen 17,25 14,15 
Noaberkerk  37,65 
 
08-12 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 301,30 € 255,37 € 211,00 
Witharen 25,65 21,20 
Noaberkerk  48,00 
 
15-12 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 323,10 € 262,95 € 233,80 
Witharen 146,80 23,90  
Noaberkerk  47,65 
 
22-12 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 384,10 € 336,45 € 269,50 
Witharen 28,40 33,50 
Noaberkerk  50,55 

24-12 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 517,92 
 
25-12 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 1.125,71 € 513,67 € 409,20 
Witharen 55,70 35,70 
Noaberkerk  56,50 
 
29-12 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 332,92 € 291,23 € 206,55 
Witharen 51,88 69,10 
Noaberkerk  78,29 
 
Collecten via bank december € 305,00 
Giften december  € 1.847,55 
 
Giften 
€ 10,00 ontvangen via een diaken als dank voor de bloemen. 
€ 10,00 ontvangen via een contactpersoon als dank voor de  
              bloemen. 

Hartelijk dank 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
11 februari Droge voeten in Ommen, senioren themamiddag 
Wij nodigen u hartelijk uit voor 
de themamiddag over het 
waterschap Vechtstromen. Deze  
is op 11 februari om 14.00 uur in 
De Kern. Dhr. Stefan Kuks is de watergraaf (dijkgraaf) van het 
waterschap. Hij zal komen vertellen wat het beroep van 
watergraaf inhoudt en wat de taken zijn van het waterschap. 
Het waterschap zorgt voor de waterhuishouding, in het kort 
gezegd door te zorgen voor het beheer van dijken en sluizen, 
de juiste waterstand en voor zuivering van het afvalwater. Als 
je het bestuur van het waterschap vergelijkt met het college 
van B&W van de gemeente Ommen, dan is dhr. Kuks de 
burgemeester en de overige dagelijkse bestuursleden zijn de 
wethouders. Evenals de burgemeester van een gemeente is hij 
de onafhankelijke en onpartijdige voorzitter van het Algemeen- 
en Dagelijks Bestuur van het waterschap. Wij als burgers kiezen 
om de 4 jaar samen met de provinciale verkiezingen de leden 
van het AB van het waterschap. Net zoals wij de gemeenteraad 
kiezen kunnen wij ook de leden van het AB kiezen. Daarnaast 
heeft er ook een aantal niet gekozen leden zitting in het AB, dat 
zijn de geborgde zetels (vertegenwoordigers van boeren en 
natuurbelangen). De laatste verkiezing was in 2023 en de 
volgende verkiezing is in 2027. U kiest de leden van het AB en 
zij dienen erop toe te zien dat het waterschap haar taken goed 
uitvoert en het geld van de belastingbetaler goed besteed 
wordt. Dit door niet alleen te zorgen voor droge voeten, maar 
dat het waterschap nog meer doet, zoals onze eerste 
levensbehoefte nl. schoon drinkwater dat niet verontreinigd is 
door afval van de industrieën of door onze medicijnen die we 
soms door de wc spoelen. Wij als consument betalen 
waterschapsbelasting en door uw stem op een verantwoorde 
manier uit te brengen hebt u toch enige invloed op het beleid. 
Misschien hebt u bij de volgende verkiezing voor de Provinciale 
Staten, wanneer u gelijk mag stemmen voor het waterschap, 
toch enige steun aan het verhaal van dhr. Kuks over het belang 
van een verantwoorde stem op de leden van het bestuur van 
het waterschap.  
Deze middag is voor iedereen gratis toegankelijk. Wij zien u 
graag in De Kern. De koffie/thee is voor eigen rekening. 
 
 



13 

9 februari Boodschap Martin Luther King gaat verder 
De nieuwe Martin Luther Kingdienst komt 
naar Den Ham op zondag  
9 februari in de Gereformeerde kerk, 
Ommerweg 27. Aanvang 19.00 uur. Deze 
speciale dienst rondom het levensverhaal 
en belangrijke boodschap van Martin 
Luther King heeft de naam ‘Window of 
Hope’ meegekregen. De dienst wordt aan 
elkaar gepraat door Arjen van der Spek, 

predikant uit Wierden. Black Gospel vormt de basis van de 
muziek die de dienst vult. Het is muziek vol ritme en passie, 
geboren in tijden van pijn, angst en verdriet. Ondanks die 
duisternis klinkt er altijd hoop doorheen.  
Meer info en alle komende Martin Luther Kingdiensten op een 
rijtje: www.themarchofmartin.nl 
 
15 februari Concert ‘Warme klanken op een wintermiddag’ 
Tijdstip: 15.00 uur 
Muzikanten: André van Vliet (orgel), Arjan en Edith Post 
(trompet). 
Locatie: Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 Lemelerveld. 
 
18 februari Samen koken en eten in Het Vechtgenotenhuis 
centrum voor leven met en na kanker, Beerzerweg 5d. 
Wij organiseren op deze dinsdag ‘Samen koken en eten’. Deze 
keer in wintertijd, stamppotten. Graag zien we u om 18.00 uur 
om samen te eten. 
Wij zullen zorgen voor de ingrediënten voor de gerechten en 
het drinken, wij vragen daarvoor een bijdrage van € 7,50.  
Wij hopen dat jullie kunnen en laat ons dat a.u.b. voor  
14 februari weten. 
Aanmelden bij Karel Hogenkamp of bij  
Tiny Timmer coördinator  

Werkgroep, Hendrik, Hans en Karel  
 
25 februari TVG Assen ‘De kerk wereldwijd’  
Karin van den Broeke (1963) uit Kortgene is predikante en een 
kerkelijk-maatschappelijke duizendpoot. Binnen de 
dienstenorganisatie van de Protestantse kerk werkt zij als 
programmaleider Kerk in Actie. Van 2013 tot 2018 was zij 
preses (voorzitter) van de generale synode (landelijke 
kerkvergadering) van de Protestantse kerk in Nederland. Zij is 
de eerste vrouw in die functie. De predikant werd in juni 2016 
gekozen in het uitvoerend comité, het dagelijks bestuur, van de 
Wereldraad van Kerken. 
Karin van den Broeke werd al vroeg geraakt door de kracht van 
de oecumenische gemeenschap. ‘Spreek met elkaar over wat je 
ten diepste bezighoudt. We zijn te voorzichtig in gesprekken 
met mensen buiten onze bubbel. Voor mij ligt de kern van de 
oecumene in onderlinge ontmoetingen. Zusters en broeders uit 
andere culturen kunnen ons zo veel leren en dat maakt de 
ontmoeting zo waardevol.’  
De preses haalde in augustus 2014 uitgebreid het nieuws 
doordat zij stelde dat koning Willem-Alexander het weinig over 
God had. Een andere opvallende uitspraak deed ze in mei 
2015. In een radio-interview zei ze dat Tweede Pinksterdag 
ingeruild zou kunnen worden voor een joodse of islamitische 
feestdag.  
Waar?   Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen 
Aanvang:  10.00 uur. 
Voor wie?  Voor iedereen die kennis wil maken met onze 
  cursus Theologische verdieping voor  
  geïnteresseerden (kortweg TVG Assen) 
Zaal open vanaf 09.30 uur. Afsluiting rond 12.15 uur. 
Geen entree. Koffie/thee voor eigen rekening.   
 
 
 
 
 

Landelijk 
 
Leven in balans                  
In PDC de Herberg vindt van 2 
– 4 april de Kom-op-
ademmidweek ‘In Balans’ 
plaats. Deze retraite van drie dagen is bedoeld voor mensen 
die worstelen met vermoeidheid of een (dreigende) burn-out.  
Soms kan je leven te vol en druk zijn en moet je te veel ballen 
in de lucht houden. Hoe krijg je je leven weer in balans? En wat 
zegt God in de Bijbel hierover? Deze vragen komen aan bod 
tijdens de KOA ‘In Balans’. Op het programma staan 
Bijbelstudies en themabijeenkomsten, maar ook creatieve 
activiteiten en een persoonlijk gesprek met een ervaren 
begeleider. Er is genoeg tijd om te genieten van de prachtige 
natuur rond de Herberg. Tussendoor zijn er steeds momenten 
voor jezelf. Kortom: drie bijzondere dagen om tot rust te 
komen en vanuit Gods rust met nieuwe energie het leven weer 
in te gaan. 
 
Leven met verlies 
Voor mensen die een dierbare hebben verloren organiseert 
PDC de Herberg de Kom-op-ademmidweek: ‘Leven met verlies’  
van 7 – 9 april 2025. Een verlies ‘verwerk’ je misschien wel 
nooit. Rouw blijft altijd bij je. Soms als een grote leegte en 
diepe eenzaamheid. Soms als een stil sluimerend verdriet op 
de achtergrond. Voor wie de pijn van de rouw kent, heeft de 
Herberg een speciaal programma samengesteld. Rond een 
open Bijbel en samen met anderen ga je in gesprek over vragen 
die rond rouw en verdriet spelen. Ook op creatieve manieren 
geef je uiting aan je verdriet. Er is genoeg ruimte om alleen de 
rust te zoeken, op je kamer of in de schitterende bossen rond 
de Herberg. Gedragen door Gods liefde ga je na deze drie 
dagen getroost het leven weer in. Er zijn kosten aan 
verbonden. Info: www.pdcdeherberg.nl 
 
Een dagje uit in Oosterbeek 
Heeft u zin in een fijn dagje uit? Op zaterdag 8 maart kunt u bij 
PDC de Herberg een schitterende wandeling maken, gevolgd 
door een concert.  
U bent rond 11.00 uur welkom in de Herberg voor een kop 
koffie of thee. Voorzien van een heerlijk lunchpakket vertrekt u 
vervolgens op eigen gelegenheid naar het nabijgelegen 
Renkums Beekdal voor een uitgestippelde wandeling van 
ongeveer vijf kilometer. Na afloop van de wandeling keert u 
rond 14.00 uur terug in het Koetshuis van de Herberg. Daar 
staan koffie en thee klaar en om 14.30 begint het concert. Op 
het programma staan enkele pianowerken en Engelse hymnen, 
door Warno Ruting op vleugel en jongenssopraan Merten Smit. 
Er zijn kosten aan verbonden. Info: www.pdcdeherberg.nl 
 
 
 

Gebedspunten 
 

 
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor 
te bidden of te danken.  
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in 
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag 
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Bidt en dankt u ook mee? 
 
Gebedspunten  
 Laten we God danken voor de wonderen die Hij ook in 

deze tijd nog steeds doet. Laten we bidden dat onze ogen 
daarvoor zullen worden geopend en we wonderen van 
Hem zullen blijven verwachten. 
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  Laten we God danken voor de vele vrijwilligers die actief 
zijn in de kerk en hierin vrijwillig tijd en energie steken. 
Laten we bidden om Gods zegen voor het werk dat wordt 
verricht. 

 Laten we bidden dat God in de komende tijd voldoende 
nieuwe ambtsdragers en contactpersonen zal geven voor 
de beide gemeentes. 

 Laten we bidden voor alle christenen die bedreigd, 
vervolgd, of achtergesteld worden. Laten we in het 
bijzonder bidden voor de christenen die gevangen zitten 
en gemarteld worden in b.v. Noord-Korea. Bid om kracht 
van God en Zijn nabijheid in hun lijden.  

 Laten we bidden voor mensen die mentale problemen 
hebben of het leven niet meer zien zitten. Dat ze de juiste 
hulp zullen krijgen, Gods nabijheid zullen mogen ervaren 
en kracht van God zullen ontvangen om het leven weer 
aan te kunnen. 

       Laten we bidden om Gods leiding, wijsheid en zegen voor 
de beroepingscommissie die op zoek gaat naar een 
nieuwe predikant voor de Geref. kerk.   

  Laten we bidden dat een ieder mag ervaren dat, wat je 
ook overkomt in het leven, je nooit alleen bent, maar dat 
God naast je loopt en je verder helpt. 

 
Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres: 
gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de 
verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen 
naar dit mailadres. 
 
 

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 21 februari. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 11 februari voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via  
e-mail: 
Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. 
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten.  Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte 
 
Coördinatie bezorging 
Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ℡ 463928 
 
IBAN Banknummers  
Hervormde gemeente 
Kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Diaconie  : NL41 RABO 0373 7386 68 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 

 
Geven kan ook via de kerkapp PKN Ommen: 
Met de QR code kom je direct bij het geven 
gedeelte van de kerkapp 
 
 

 
Website 
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
Hervormde Diaconie 
Commissie bijstand ℡: 06-23013152 
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Kerkstraat 5 7731 CX  Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman  
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 
Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Interkerkelijk Missionair Punt Pand25 
Adres: Brugstraat 25, 7731 CT Ommen 
Openingstijden: 
Woensdag  13.30-15.30 uur  
Zaterdag  13.30-15.30 uur 
Reserveren: herv-reserveren@pkn-ommen.nl 
 
Collectebonnen 
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00 
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. 
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde 
kerk. 
 

Gereformeerde kerk 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. H. de Lange-Schoppink 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
-  ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
  dekern@pkn-ommen.nl 
 



15 

 
 

 

 

Gereformeerd kerk- en zalencentrum 

De Kern is een gastvrij zalencentrum met een ruim 

aanbod aan zalen voor diverse doeleinden. 

 

Tevens kunnen wij uw lunch, koffietafel en buffet 

verzorgen. 

 

Voor meer informatie en de mogelijkheden kunt u 

contact opnemen. 

 

Adres:  Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 

℡ 0529-451206 

 dekern@pkn-ommen.nl 

Telefonisch alleen bereikbaar tijdens openingstijden 

van De Kern. Per mail en app kunt u altijd uw bericht 

achterlaten 

Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur 
Zaterdag: 09.30-11.00 uur 
 
Kerkdiensten Witharen 
Adres: Balkerweg 56, 7738 CP Witharen 
 
Collectebonnen 
Verkoop via de bank: 
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie 
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en 
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn: 
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00 
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) €   5,00 
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00 
De collectebonnen kunnen ook in de Hervormde kerk worden 
gebruikt. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind  
 
 

Diversen 
 

 
PUZZEL VOOR DE LIEFHEBBER 
De antwoorden van elke vraag is een getal. Als je de getallen 
van elke oplossing bij elkaar optelt komt er getal uit. Als 
antwoord wil ik graag de 15 antwoorden en het getal wat eruit 
komt. 
 
1. Hoe oud was Jozef toen hij stierf? 
2. Hoeveel richters richten Israël? 
3. Aan hoeveel mensen gaf Simson een raadsel op? 
4. Hoeveel haarvlechten had Simson? 
5. Door hoeveel van de 10 plagen werd Israël ook getroffen? 
6. Hoeveel jaar bouwde Salomo aan de tempel? 
7. Hoeveel jaar bouwde Salomo aan zijn paleis? 
8. Hoe vaak heeft Bileam Israël gezegend? 
9. Hoeveel voorwerpen staan er in de voorhof van de 

tabernakel? 
10. Hoeveel jaar was Jakob toen hij naar Egypte ging? 
11. Hoeveel jaar heeft hij daar gewoond? 
12. Hoeveel toonbroden moesten er op de tafel in de tempel 

liggen? 
13. Hoeveel kilometer was een sabbatsreis ongeveer? 
14. Hoelang was de ark die Noach bouwde? 
15. Hoeveel jaar was Amasja toen hij koning werd van Juda? 
 
Succes! Willemien Eilander 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

De redactie van Kerkvensters is op zoek naar enkele  
 

Redactiemedewerkers m/v 
 
De werkzaamheden in het redactieteam bestaan uit het 
verwerken van de binnengekomen kopij naar de lay-out van 
Kerkvensters. De redactieleden werken met een zelf 
vastgesteld rooster, waarbij u gemiddeld één avond per  
14 dagen aan de beurt bent. Er wordt ’s avonds met twee 
personen gewerkt. U wordt ingewerkt door ervaren 
medewerksters. Het redactieteam beschikt over een 
moderne computer met scanner en printer. Ervaring in het 
gebruik hiermee en met o.a. Word en Outlook, is gewenst.  
De redactieruimte bevindt zich aan de achterzijde van de 
Gereformeerde kerk. 
 
Indien u interesse heeft, of u heeft behoefte aan meer 
informatie, dan kunt u contact opnemen met  
Roelof Flokstra of Hetty Hutman  
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Ook het kinderkoor ‘een vrolijk geluid’ is er gezellig bij! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jonge Gezinnendienst 
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Zaterdag 22 februari  

Pannenkoekendag!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijslijst 

Naturel pakkenkoeken  € 1,50 / stuk  

Naturel pakket 10 stuks  € 12,50    

 

Spek pannenkoeken  € 2,25 / stuk  

Spek pakket 10 stuks  € 17,50  

 

Kaas pannenkoeken  € 2,00 / stuk  

Kaas pakket 10 stuks   € 15,00    

 

Appel-rozijn pannenkoeken € 2,00 / stuk  

Appel-rozijn pakket 10 stuks € 15,00  

 

Speciale aanbieding:  

4 x 4 gemixt (4 van ieder) € 25,00 

4 x 2 gemixt (2 van ieder) € 14,00 

Zaterdag 22 februari is het weer zo 

ver… De Pannenkoekendag! De 

opbrengst van de pannenkoekendag is 

bestemd voor World Servants. Een 

aantal jongeren uit de gemeente 

Ommen zal in 2026 op werkvakantie 

gaan. De pannenkoeken worden warm 

bij u thuisbezorgd of kunnen afgehaald 

worden aan de Van Ruisdaelstraat. 

Scan & vul het 

bestelformulier in 

Bestellijst bij uitgang van 

de kerkelijke gebouwen

 

Bellen of Whatsapp 

naar 06-16638737 

De pannenkoekenlijn is 

geopend vanaf maandag 

17 februari tussen  

19:30 –21:00 uur 

Bestellen kan op verschillende manieren 


